Na de kKomma,
lespakket over slavernij
en culturele identiteit

Creatieve verwerkingssuggesties
De kinderen portretteren zichzelf en anderen op verschillende manieren.

Kinderen krijgen een map waarin ze van alles over zichzelf en hun omgeving (klas, school,
familie) verzamelen.

Daarin mogelijk:

e schrijfopdrachten, zoals Ik ben..., Mijn dromen, Mijn wensen, Mijn fantasieén, Ik ben
trots op, Als ik iets aan mezelf zou mogen veranderen, dan.... etc..

e kinderen interviewen elkaar over deze zaken en rapporteren namens hen,

o tekenopdrachten: zelfportretten, portetten van klasgenoten, Mijn kamer, mijn mooiste...
mijn familie, mijn vrienden,

e portretten in klei of andere materialen,

e drama-opdrachten: rollenspellen, Wie-wat-waar-wanneer oefeningen, dialogen

e muziek: onze liedjes, eigen raps, traditionele liedjes/muziek uit herkomstlanden.

e Quiz: wie ben ik? Klasgenoten raden elkaar aan de hand van eigenschappen.

e Verhalen aan de hand van voorwerpen van thuis.

Kinderen kunnen ook hun sociale omgeving letterlijk in kaart brengen.

Op concentrische cirkels met zichzelf in het centrum, plaatsen ze hun familie, vrienden,
huisdieren en anderen in hun omgeving. De resultaten in groepen of klassikaal bespreken.

Overeenkomsten en verschillen benoemen:

e we zijn allemaal, we hebben allemaal, we doen allemaal, we spreken allemaal, etc.
e |k bende enige die....

Extra links:
https://www.youtube.com/watch?v=ulmVO68EeLM over huidige slavernij.

https://www.youtube.com/watch?v=dpiG70y_tL0 de doorwerking van de slavernijin Nederland
en hoe die racisme in de hand werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=NdydQy1vnoQ satirisch geacteerd filmpje uit Klokhuis over
de afschaffing van de slavernij

https://www.youtube.com/watch?v=UBN11Sf2Vuc documentaire over historische plaatsen in
Nederland die herinneren aan ons slavernijverleden

https://www.youtube.com/watch?v=FAPReZ0hDYo jeugdjournaal over de herdenking van de
slavenopstand onder Tula op Curacgao.

https://www.youtube.com/watch?v=kAUW4BEa1a8 reportage van Fun X over de viering van Keti
koti.



https://www.youtube.com/watch?v=5NLahnID8p4 reportage over Jadeley die wil dat Keti koti
een vrije dag wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=FIXGNPzv9c0 Surinamers zijn trots op zanger Jeangu
Macrooy, deelnemer aan het Eurovisiesongfestival.




